
Interview met winnaar van de Jan Schaeferprijs 2015 Peter Reinders 
 
Op 12 oktober had ik een uitermate gezellig gesprek met Peter Reinders, de winnaar van de Jan 
Schaeferprijs 2015. Peter won deze prijs omdat hij met zijn projecten veel betekent voor de sociale 
samenhang en sociale contacten op Pathmos. Hij was al verrast met de nominatie en hij had al 
helemaal niet verwacht dat hij winnen zou, hij dacht eerder aan de mensen uit Boekelo. “Wanneer 
mij wat overkomt, dan is er niks meer. Wanneer de mensen uit Boekelo iets overkomt, dan is er iets 
tastbaars dat blijft staan dus ik had eerder gedacht dat zij zouden winnen.” Peter verwacht dat zaken 
als de Pathmos zomerfeesten altijd doorgaan, voor zaken als de bingo en Sint Maarten is hij de 
schakel. “En als er iemand is overleden moet ik naar de condoleance, waarna er direct weer een 
activiteit als de bingo kan volgen.” 
 
De geschiedenis van Pathmos 
Peter woont 36 jaar in Enschede, waarvan 34 jaar in de wijk Pathmos. Als ik Peter vraag wat voor een 
wijk Pathmos is, vertelt hij allereerst over de geschiedenis van de wijk.  Pathmos was een 
arbeiderswijk grotendeels bestaand uit Drenthenaren. “De wijk is gesticht door textielbaron Van 
Heek, hij moest een plek hebben voor zijn werknemers di e uit Drenthe en Groningen hiernaartoe 
waren gekomen.“ Peter vertelt dat Van Heek op het idee voor de naam van de wijk kwam tijdens een 
vakantie op het Griekse eiland Patmos. “En daar voegde hij iets van zichzelf aan toe: de letter h van 
Van Heek.” 
 
Tegenwoordig is Pathmos nog steeds een arbeiderswijk. “Er wonen geen rijke mensen. Na de 
renovatie is een stuk een dure wijk geworden, waar je weinig mensen thuis ziet.” Volgens Peter kun 
je Pathmos in twee groepen indelen: “Het oude Pathmos is geweldig en het nieuwe stukken minder.” 
In het oude Pathmos wonen nu de oude textielarbeiders die zijn blijven hangen. “Als ze geen werk 
meer hebben, blijven ze hangen met relatief goedkope huur. Vooral gezinnen en af en toe een 
student.” In het nieuwe Pathmos wonen de wat rijkere mensen. “En daar is het relatief rustig. Hier 
zijn er meer mensen op straat en spreek je mekaar nog eens. Daar zit veel verschil in.” 
 
Activiteiten van Peter binnen Pathmos 
Peter werkt binnen Pathmos mee aan de Pathmos markt en de Pathmos zomerfeesten in 
augustus/september. “We doen dit met zijn vieren. En er zijn vrijwilligers uit de wijk en 
opbouwwerkers van Alifa. Hiervoor is men niet alleen van mij afhankelijk, het zijn afgeronde 
activiteiten en er zijn ook draaiboeken voor.”  Verder verzorgt Peter de bingo en het Sint Maarten 
feest.  
 
Het is heel verschillend op welk onderdeel Peter het meest trots is. “Op de Pathmos markt ben ik 
trots als het weer afgelopen is, dat het een succes was. Maar op de Pathmos zomerfeesten ben ik 
ook trots als het 100% gelopen is.”  Dit was vorig jaar het geval met goed weer en positieve media-
aandacht. “Het is het grootste evenement in Enschede. Dat ik daar het voortouw in neem, heeft er 
vooral mee te maken dat ik het meeste tijd heb, andere vrijwilligers hebben er nog een baan bij.” 
 
Samenwerking 
Peter werkt met meer mensen samen dan de vrijwilligers uit Pathmos. “Ik heb zelfs een groepje 
vrijwilligers die wonen aan de Lipperkerkstraat. En dan natuurlijk Alifa, vergeet dat vooral niet.” De 
groep vrijwilligers binnen Pathmos staat niet vast. “Mensen willen graag meehelpen, maar ze 
moeten wel het einde kunnen zien en dan moet het ook afgelopen zijn.” 
 
Effect activiteiten Pathmos 
De activiteiten die binnen Pathmos georganiseerd worden zorgen volgens Peter voor samenhang 
binnen de wijk. “Dat mensen binnen de wijk elkaar leren kennen, met elkaar in gesprek raken.” Peter 
noemt een mooie activiteit die ooit georganiseerd werd door oud-wethouder Myra Koomen. “Ze had 



een rode thermoskan met koffie die ze bij mij neerzette om bij iemand in de wijk te gaan koffie 
drinken. Ik moest de kan daar achterlaten, zodat diegene weer naar iemand anders kon. Ik vond het 
idee leuk, zo ontmoet je ook mensen.  Het idee heeft niet lang bestaan, maar het is wel de opzet van 
alle activiteiten.” 
 
Op de vraag of de bewoners van Pathmos tevreden zijn over de wijk antwoordt Peter volmondig “Ja”. 
Hij licht toe waar hij dit aan merkt: “Aan de reacties van de mensen: Dit was leuk, dat was leuk. De 
respons op de activiteiten, mensen kijken ernaar uit.”  
 
Positieve punten van Pathmos 
Leuk aan Pathmos vindt Peter de vriendelijkheid. “Dat komt ook doordat je inmiddels veel mensen 
kent. En mensen kennen jou. En verder natuurlijk zaken als de gebouwen en de tunneltjes.” Buiten 
deze activiteiten zijn er dagen dat er niks gebeurt. “En daar moet wat aan gebeuren, zo moet er een 
huiskamer komen. Zodat de mensen samen kunnen komen met een kopje koffie en dat er eventueel 
samen gekookt kan worden.” Als grote ergernis noemt Peter de hondenpoep in het Eendenparkje. 
“Daar zou eens wat aan moeten gebeuren maar daar gebeurt niks aan. De mensen moeten daarvoor 
zelf veranderen, zoals de troep van de hond zelf opruimen. Dat is een vlek op Pathmos.”  
 
Bestemming prijzengeld 
Op de vraag of hij al weet wat er met het prijzengeld gaat gebeuren antwoordt Peter: “Jazeker!  Bij 
de bingo werken we met oude prullaria, we gebruiken het geld voor een draadloze microfoon en een 
nieuwe kast. Over de microfoon met draad struikelden mensen met een rollator en de oude kast 
stoorde op mobiele telefoons en geheime zenders.” Er is nog dik 200 euro over, daarvan wordt later 
bekeken wat ermee gedaan wordt. “Maar nu we de mogelijkheid hadden om goed materiaal aan te 
schaffen, gingen we dat in eerste instantie doen.” 
 
Peter besluit met te zeggen dat hij zeer verrast was, in eerste instantie al om genomineerd te zijn. 
“En de grootste verrassing was natuurlijk dat ik uiteindelijk ook de prijs won. En dat ik gigantisch veel 
reacties heb gehad, waarvan sommige heel verrassend en bijzonder.”  
 
 

 
 


